wat overblijft is de herinnering
van hoe ik leefde op aarde

en voor degene die achterblijft
heeft dat de meeste waarde

Y\/orma De Coen

weduwe van Adolf Van Keer (T 2011)

Geboren in Zele op 24 juli 1927 en overleden
in WZC De Cocon te Baasrode op 22 januari 2026.

Lid van Okra en Samana

De plechtige Eucharistieviering, gevolgd door de teraardebestelling,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd vindt plaats
in de St.-Gertrudiskerk te Vlassenbroek
op donderdag 29 januari 2026 om 10 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur,
gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

Zij leeft verder in het hart van

Marcel (1) en Mirjam Van Keer - Fiems, Ward Van Cleynenbreugel
Tim Van Keer, Marie-June, Jack
Pierre en Lut Van Keer - De Decker
Tom Van Keer
Leen en Sebastian Van Keer - Vermeren, Jelle, Janto, llyo
Evy Van Keer, Ferre, Warre
Firmin en Jeannine Van Keer - Blondeel
Jan en Ingrid Van Moortel - Barleanu, Lucas (t) en Mikhaél
Cosmin en Stéphanie, Anastasia
Ann en Norbert Van Moortel - De Keukeleire
Magda en Michel Van Keer - De Nys
Bart en Nathalie De Nys - Nicolai, Robbe, Hanne, Warre
Hilde en Pieter Van Keer - Jacobs
Tinneke Jacobs, Anna
Jasper Jacobs
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar neven, nichten en aanverwanten.
De families De Coen - Van Keer - Van Puyenbroeck - Monsieur.
Met oprechte dank aan Dokter Van Raemdonck, Familiehulp,

het personeel van WZC De Cocon te Baasrode,
het personeel van het Wit-Gele-Kruis en in het bijzonder Carina en Liv.

Condoleren via www.begrafenissenhermans.be
t.a.v. Familie Yvonna De Coen,
Begrafenissen Hermans, Baasrodestraat 1, 9200 Baasrode, 052 33 33 37




